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Wat is filosofie?

Geef aan dat alle kinderen welkom zijn deel te nemen aan de filosofielessen, maar dat dit
alleen kan als iedereen de vrijheid en veiligheid voelt om deel te nemen aan de lessen en
er met respect om gegaan wordt met de mening van een ander.

Je mag het oneens zijn, maar probeer je wel te verplaatsen in de denkbeelden van de
ander.

Laat de kinderen op een briefjes schrijven wat zij denken wat filosofie is. Verzamel de
briefjes en trek telkens een briefje en lees voor wat erop staat. Praat hier kort over met
de groep Geef telkens drie kinderen de beurt erop te reageren.

Bespreek ongeveer 6 briefjes (dan hebben alle kinderen een beurt gehad om te spreken)
en ga dan over op uitspraken van verschillende filosofen. Lees de uitspraak voor, laat
kinderen hier even over nadenken en start dan weer een gesprek.

“Verwondering is het begin van alle wijsheid” — Aristoteles

“Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.” — Albert Einstein

“Twijfel is het begin van wijsheid” - Decartes

Maak kinderen in deze les duidelijk dat er geen goede of foute antwoorden zijn op
filosofische vragen, dat de antwoorden niet op wikipedia te vinden zijn, maar door

filosofisch te denken er wel af en toe nieuwe ontdekkingen gedaan zijn (De filosofen Plato
en Aristoteles wilden bijvoorbeeld bewijzen dat de aarde bolvormig was en niet plat).
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